Laatste week voor le Grand Depart

Na maanden van voorbereidingen staat de Rotterdam Rome Cycling Tour dan eindelijk op
het punt van beginnen. Op 1 augustus zal om 7 uur s’ ochtends het startschot klinken bij de
Grand Depart aan de Robert Baeldestraat 55 in Rotterdam. De eerste omwentelingen zullen
dan gemaakt worden richting Rome, waar we 12 dagen later met zijn allen willen aankomen
op Piazza Navona.

De tocht zal de bekroning worden op maanden van voorbereidingen waarin we vele
trainingsuren hebben gemaakt om fit te worden, maar ook maanden waarin er zoveel
mogelijk geld is opgehaald voor stichting KikKa. Met evenementen als ‘Klinken voor Kika’ en
de ‘Erasmusbrugchallenge’ en het benaderen van zoveel mogelijk sponsoren en donateuren
hebben we KiKa nog verder op de kaart kunnen zetten. Wij kunnen dan ook met gepaste
trots zeggen dat er op dit moment al zeker €32.000,- is opgehaald voor KiKa! Op 11
september 2010 zal er op Societeit ‘Hermes’ een sponsorborrel plaatsvinden waarin het
totale bedrage bekend zal worden gemaakt. Wij hopen dat we die dag een cheque met nog
een veel groter bedrag aan KiKa kunnen overhandigen! Wilt u nog een bijdrage doen?
Tijdens de tocht kunt u het goede doel nog steunen, alle informatie hiervoor vind u op de
website!

Tijdens de tocht zullen wij proberen jullie zoveel mogelijk op de hoogte te houden van de
ontwikkelingen van het peleton. Zo zal er elke avond een update komen op onze facebook
site en zal er een samenvatting van de etappe te vinden zijn op http://blog.rrct.nl/.
Bovendien kun je op deze pagina via een gps-systeem precies zien waar de renners zich
bevinden. Echter zeggen beelden nog altijd meer dan woorden dus zullen hier ook elke dag
de mooiste foto’s van de dag worden geplaatst!

Het gaat nu echt beginnen! Hoewel het allemaal erg spannend is heeft de groep er enorm
veel zin in, want dit is toch waarvoor we al maanden bezig zijn. Wij willen graag alvast
iedereen bedanken die ons steunt in dit project. Bij aankomst in Rome, zullen we een biertje
op jullie drinken!



